
 
 
 
 
 
Afdeling Giessenlanden.                                  Maart 2022                                          
                                                           
Deze keer in de Nieuwsbrief: 
 

* Voorwoord 
* Omzien naar elkaar 
* Uitjes en Bijeenkomsten 
* Van de bestuurstafel 
* Websitebeheerder 
*  Van de ledenadministratie 
*  Van de penningmeester 
 

Voorwoord  

 

OMDAT WE LEVEN 

In het weekend 2 boekjes gelezen over de naderende dood en de dood zelf. Het 

ene boekje heet Natriltijd, terugbuigen na de storm van Riet Fiddelaers-Jaspers 

en het tweede Omdat we leven van Christiaan Rhodius, ervaringen vanuit een 

hospice. Vooral het laatste boekje boeide mij. Heb voor mijzelf geen idee, 

waarom ik de laatste tijd meer dan anders lees over de dood. Een verklaring zou 

kunnen zijn, dat ik in mijn kantoor 2 liturgieën heb liggen van 2 mensen, van wie 

ik de uitvaardienst te zijner tijd mag leiden. Trouwens, toen ik vorig jaar corona 

had zou ik in de quarantainetijd de uitvaart van een vriendin hebben geleid, vond 

het zo jammer, dat dat niet door kon gaan. Heb de uitvaartdienst wel gevolgd via 

livestream en dan dacht ik: dit zou ik zus hebben gedaan of dat zo, wat een nare 

eigenschap is dat. 

Kortom, ik houd mij best bezig met de dood, niet alleen van anderen, maar ook 

van mijzelf. En alleen al de titel Omdat we leven spreekt me dan erg aan. Er komt 

in tot uitdrukking, dat leven en dood geen gescheiden werelden zijn, maar in 

elkaars verlengde liggen. Het boekje eindigt als volgt: Deze bundel reikt me de 

inbreng en ervaring van anderen de mogelijkheid aan om samen in gesprek te 
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gaan over leven en dood. Het spoort aan de dood niet te negeren, maar te 

gebruiken als verdieping van het bestaan. 

Is vooral dat laatste niet mooi gezegd? De dood als verdieping van het bestaan. 

Ook van belang voor uw nabestaanden, laat hen niet achter met vragen, laten 

uw nabestaanden geen spoorzoekers worden! 

Op het moment dat ik dit schrijf, stormt en giet het buiten, maar het is niet zo, 

dat ik dit schrijf uit somberheid, nee Omdat ik leef! 

mr Arie Slob, voorzitter 

 

 

Omzien naar elkaar 

 
Jarig in de maand maart 
01 maart 76 jaar, mevr. G.B. Versluis van Brederodestraat 35, 4225 RC 
Noordeloos. 
04 maart 90 jaar, mevr. P. Versteeg-Schreuders, Emmalaan 10, 3381 AJ  
Giessenburg. 
06 maart 79 jaar, mevr. T. de Buyn-Middelkoop, Giesenland 14, 44223 MT 
Hoornaar.  
10 maart 80 jaar, dhr. A. Romeijn, Michiel van Loonstraat 3a, 4247 Kedichem. 
12 maart 75 jaar, dhr. J. Kortlever, van Delfstraat 6, 3381 BH Giessenburg. 
18 maart 75 jaar, dhr. A de Jong, van Drenckwaertstraat 17, 3381 BJ Giessenburg. 
22 maart 76 jaar, dhr. A.W. den Toom, De zes molens 90, 4223 SC Hoornaar. 
29 maart 84 jaar, dhr. H. van Leeuwen, Dorpsstraat 93, 3381 AE Giessenburg. 
 
 
 
Zieken  
Mevr. C.F. Kruis-Jonkbloed, Brederodeweg 4, 4209 BE Schelluinen, is in het St. 
Antoniusziekenhuis geopereerd en is inmiddels weer thuis. 
Op 10 februari heeft mevrouw Gerrie Dukel-Vink, Parallelweg 118, 3371 GE 
Hardinxveld-Giessendam, een operatie ondergaan. 
De heer P. van Genderen, Groeneweg 41, 4223 MG Hoornaar verblijft nog in het 
ziekenhuis. 
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Mevr. Jopie Slob-v.d. Vlies, Doetseweg 6 H, 3381 KG Giessenburg kreeg een 
nieuwe knie en is ook weer thuis. 
Rond de gezondheid van mevr. Rijma van der Ham-Korevraar, De zes molens 25, 
4223 SC Hoornaar zijn zorgen. 
We wensen alle zieken thuis en elders sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe.  
 
 
Omzien naar erkaar. 
Weet u in uw omgeving zieken, geeft hen door. 
Zijn er jubilarissen, laat het ons weten. 
Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT  Giessenburg. 
Email: pietentera@hotmail.com. tel.0184-652670. 
 
Uitjes en Bijeenkomsten 
 
Beste Pcob leden 
We mogen weer!!!! Daarom gaan we het Paasfeest vieren, met zijn allen 
herdenken wat onze Hemelse Vader voor ons doorstaan heeft. 
Dit gaan we doen op d.v. maandagmiddag 28 maart, we beginnen om 16.00 uur 
met de Paasviering, die Mevrouw Anneke Kaai voor ons hoop te verzorgen. 
Aansluitend is er om 18.00 uur een koud en warm buffet Dit bestaat uit het 
volgende: 
Koud: Vleessalade, Aardappelsalade met spekjes en ui, Vissalade, Vegetarische 
salade, en diverse soorten brood met smeersels 
Warm: Kipfilet in satésaus, Balletjes gehakt in stroganoffsaus, Kipfilet in 
kerriesaus, Stoofschotel uit Grootmoeders tijd, Gebakken Kibbeling, Witte rijst, 
Frites en gekruide aardappelblokjes. 
Dit ziet er fantastisch uit, maar het is wel kort dag om u op te geven. 
Opgeven doet u door het bedrag van €27.00 p.p. over te maken op het 
rekeningnummer van de PCOB, met vermelding Pasen. 
Het rekeningnummer is: NL07RABO0130717517. Doe dit voor 18 maart s.v.p.  
De drankjes die u gebruikt komen voor eigen rekening, zoals gebruikelijk.  
Wij zien er naar uit om u weer te begroeten, en als PCOB-leden weer gezellige 
contactmiddagen te hebben. U bent van Harte uitgenodigd!!! 
 
Agenda 
25-04: Alzheimerstichting 
30-05: Dhr Joost de Zeeuw met veilig op de fiets. 
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Uitslag van de puzzel. 
Trottoir is de oplossing, de prijsjes zijn in aantocht voor de 2 dames die de 

oplossing hebben doorgegeven. 

 

Uitslag Cryptische bloemennamen  

1 Aronskelk, 2 Margriet, 3 Venusschoentje, 4 Lieve-vrouwen-bedstro, 5 

Christusdoorn, 6 Anjer, 7 Vergeet-me-nietje, 8 Pantoffelplant, 9 Jasmijn, 10 

Wasbloem, 11 Vlijtig-liesje, 12 Bellenplant, 13 Mannetrouw, 14 Pijpje-lak, 15 

Maagdenpalm, 16 Bereklauw, 17 Papaver, 18 Flamingoplant, 19 Bethlehemster, 

20 Kerstroos 

 
  
Gedicht. 
Toen en nu. 
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. 
Er stond ’n warme kachel in, wat had je meer te wensen? 
De was hing er te drogen en de worst aan een spijker. 
De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker? 
  
We zaten in ons keukentje met negen man te eten. 
Met soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit vergeten. 
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen. 
’n Grote zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere dingen. 
  
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt. 
Met armen vol met groenten, we hadden weer te eten. 
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder. 
Was ’t vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder. 
  
De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten. 
Het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten. 
De was in de droger, in de vriezer zit het eten. 
Het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten. 
  
Ze eten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon? 
’n Twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron. 
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De afwas die gaat in ’t machien, daar zitten ze niet mee. 
En zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd. 
  
Geen teil meer, maar een bubbelbad, ’n auto voor de deur. 
Wie nou niet tevreden is, die is een oude zeur. 
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer. 
’n Kostbaarheid in ’t leven, gezelligheid en sfeer. 
  
Hartelijke groet van Coby 
 
Van de Bestuurstafel 
 
Het lijkt, dat we de draad weer op kunnen gaan pakken. Dat zou heel mooi zijn! 
In de digitale Nieuwsbrief heb ik naar een geschikt stukje gezocht om hier te 
plaatsen. Maar door alle opgelegde beperkingen is ook de digitale Nieuwsbrief 
minder vaak verschenen. 
Het volgende bericht heb ik toch nog kunnen vinden: 
 
-----Na de eerste succesvolle najaarsedities** van de KBO-PCOB Inspiratietour, 
worden er in het voorjaar weer Inspiratietours georganiseerd met inspirerende 
sprekers. 
Iedere bijeenkomst van de KBO-PCOB Inspiratietour heeft een interessant 
programma. Het programma start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
In de ochtend doen inspirerende sprekers hun verhaal. Tijdens de pauzes en 
lunch kan er met elkaar kennisgemaakt worden om elkaar beter leren kennen. 
Toegang* is gratis, net als de koffie, thee en lunch. 
De eerste 2 vinden d.v. dit voorjaar plaats: 
 
• Donderdag 17 maart ’t Gooi & Flevoland 
09:30 – 16:00 uur Almere – De Goede Rede (Kerkgracht 60) 
Ochtendprogramma Peter Faber, Leo Feijen en de documentaire 
De sleutel tot gelukkig oud en zelfstandig wonen. 
 
• Donderdag 31 maart Heuvelrug 
9:30 - 16:00 uur Soest – Cultuurcentrum De Rank (Soesterbergestraat 18) 
Ochtendprogramma Marinus van den Berg, Lisette de Groot en Jaap Jongbloed 
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Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich aanmelden via www.kbo-
pcob.nl/tour of door te bellen met 030 - 3400 655 (ma t/m do 10.00 - 13.00 uur) 
Voor eventueel nadere informatie kunt u bij het bestuur terecht. 
----- 
 
De komende tijd hoop ik dat we elkaar weer "in het echt" kunnen ontmoeten bij 
één van de contactmiddagen. 
 
Met een vr. groet, 
Meta de Groot, secr. 
 

 

 

Van de ledenadministratie 

Mw. Annie van Bostelen is van de Bovenkerkseweg verhuisd naar:  

Voorstraat 29, 2964 AH Groot-Ammers.  

Een goede tijd gewenst naast het gezin van je dochter.  

 

Met groeten van Arie de Jong 

 

Van de penningmeester  

Deze keer heeft de penningmeester geen mededelingen voor de nieuwsbrief. 

Met groeten van Wim van der Ham 
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Website en Facebook van de PCOB

 

 
Beste lezers, 
De website en facebookpagina van PCOB-Giessenlanden zijn beide aangepast 
aan deze tijd. 
Nu is alles ook goed te zien op een tablet, mobiel of smartphone zoals deze 
tegenwoordig heten. 
Er is wel iets veranderd bij het opzoeken van de site.  
Achter https://pcob-giessenlanden stond.nl. maar dit is veranderd in .com 

De oude websitenaam was: https://pcob-giessenlanden.nl/   
(Deze is nu buiten werking) 

De website en ook de facebookpagina zijn vanaf nu te zien in de hieronder 
staande links. 
Type in b.v. Google: pcob-giessenlanden.com  
om de site te zoeken. 
 
Website PCOB-Giessenlanden:      
https://pcob-giessenlanden.com/ 

Facebook PCOB.Giessenlanden:    
https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden 
 
Hartelijke groeten, Arie van Noordennen 

https://pcob-giessenlanden/
https://pcob-giessenlanden.nl/
https://pcob-giessenlanden.com/
https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden
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Voorzitter:  

Mr. Arie Slob 

Tel. 06-51173181 

Email: mrarieslob@hetnet.nl 

Secretaris: 
Meta de Groot-Nagel  
Tel. (0184) 769032 
Email: mdegrootnagel@gmail.com  
 
Penningmeester: 
Wim van der Ham 
tel. (0183) 582521, Bankrek. nummer   
NL07 RABO 0130 7175 17 
t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden 
Email: wvdham@hotmail.nl  
 
Leden administratie: 
Arie de Jong 
Tel. (0184) 634824,  
Email: jong.terlouw@hetnet.nl  
Vaste contactpersoon voor het  
plaatsen van berichten en foto’s op  
de website: 
https://www.pcob-giessenlanden.com/ 
en Facebook: pcob.giessenlanden              
 
Leden: 
Piet en Tera Donk-Davelaar 
tel. (0184) 652670,  
Email: pietentera@hotmail.com  
 
Coby en Wout Kwakernaak 
Tel. (0184) 652414, email:  
woutencobykwakernaak@gmail.com 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Arie van Noordennen 
Tel 06-15480752  
Email: a.v.noordennen@gmail.com 
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